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Manege Heidebhos, startpunt route voor ruiters en menners

Op zondag 27 oktober werd de Heidebos ruiter- en menroute
officieel ingereden.

Het startpunt van die 26 km lange route voor ruiter en menner
is bij Manége Heidebos in de Heide.

Met de medewerking van onder meer Oosteeklonaren Peter
Van Ryssel (Rijkestraat) en Vicky Buyens (Heide) werden in
samenwerking met de gemeente Assenede, Evergem en
Kaprijke en Sport Vlaanderen twee lussen uitgewerkt. De ene
lus van ongeveer 10 km gaat via de bossen tot in Lembeke en
is enkel toegankelijk voor ruiters. De tweede lus van ongeveer
16 km gaat tot in Ertvelde en is zowel voor ruitens als menners.
Ongeveer de helft van elke route is autovrij.

Manége Heidebos is de ideale uitvalsbasis om als ruiter of
menner te vertrekken. Er is een ruime parking en er is een
cafetaria. De paardeneigenaars kunnen er ook hun paard stallen
als ze meerdere dagen in onze streek willen verblijven. Ruiters
en mensers kunnen overnachten in de nabijgelegen B&B
Heirweggoed in de Antwerpse Heirweg.

Manége Heidebos is ook het vertrekpunt voor wandelaars en
fietsers om de Oosteeklose bossen en omstreken te verkennen.

Een goede manier om kennis te maken met de Manege is de
kerstjumping die er op zaterdag 21 december plaatsvindt.
Op zondag 22 december is iedereen opnieuw welkom voor

de overdekte kerstmarkt. Er wordt een verscheidenheid van
standhouders verwacht. Naast paardenmateriaal vind je er
ook brocante en tweedehandsspullen, geschenkartikelen en
een kinderanimatiedorp. Saskia De Groote (SDG Food) en
Jagersvereniging De Sneppe (bekend van de gerookte duiven-
borstjes tijdens de jaarmarkt) en een pannenkoekenbakker
versterken er de innerlijke mens.

Gilles Lepez en Vicky Buyens bouwden de manége de voorbije
tien jaar uit tot een succesvolle zaak. Er zijn op andere plaat-
sen wel paardenpensions, maar zij zijn de enige manége in de
gemeente Assenede. Zij hebben een pension voor een dertigtal
paarden van privé-eigenaars. Ze stellen zelf ook twintig paarden
ter beschikking om les op te volgen en ze bereiden ook jonge
paarden voor op de toekomst. De manége is open van dinsdag
tot en met zondag. Er zijn lessenreeksen op de weekdagen ‘s
avonds, op woensdag ook in de namiddag en in het weekend
de hele dag. Er zijn dressuur- en springwedstrijden binnen het
Meetjeslands circuit. Ook dochter Eloise helpt graag mee door
met twee minipony’s paardengewenning te geven aan jonge
kinderen.

De ruiter- en menroute Heidebos vind je terug via
www.routeyou.com.

Op www.facebook.com/manége heidebos vind je alle info over
de lessen en de paardenkampen.
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EEN EERLIJ

Redactioneel

De kieskoorts is voorbij. De dorpsgenoten die op 13 oktober
toch de moeite deden om hun stemrecht te laten gelden,
hebben de kaarten geschud. Maandag 2 december leggen de
nieuwe gemeenteraadsleden officieel de eed af. Laat ons hopen
dat alle Oosteeklose vertegenwoordigers in de gemeenteraad
zich de komende jaren samen inzetten voor het welzijn van
onze dorpsgenoten en vernieuwingen in ons dorp. Niemand
wordt beter van elkaar te bestoken, maar wel van in eendracht,
zich schouder aan schouder inzetten voor het algemeen belang
waarbij de burgers van nabij betrokken worden bij het beleid en
waarbij we zorgzaam omgaan met elkaar. Op die manier kan het
vertrouwen hersteld worden en dan komen er bij de volgende
gemeenteraadsverkiezing mogelijks opnieuw meer dorpsgeno-
ten stemmen.

Je hoeft trouwens geen zes jaar te wachten om jouw

stem te laten horen, want ook dit jaar krijgt iedereen de

kans om sportieve dorpsgenoten te nomineren voor de

trofee van sportlaureaat. Je vindt alle info hoe het moet op
www.assenede.be of bij de Sportdienst via tel. 09 218 78 98.
Ondertussen is het uitkijken naar de sfeervolle periode van
Sinterklaas, de geschenkenbeurs, de kerstmarkt aan de abdij-
site, de kerstshow in de parochiezaal, de kerstmarkt op het
dorpsplein, de tweedaagse kersthappening bij Manége...
Heidebos, maar ook het afscheid van een monument, Caroline
Van Wijnsberge die na 50 jaar, de kwast doorgeeft aan de
volgende generatie.

We willen bij het begin van onze 28¢ jaargang van dit dorps-
krantje iedereen die dit mogelijk maakt van harte danken. We
wensen jullie veel leesgenot en veel deugddoende momenten.
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Maarten Lippens
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o’ generatie neemt de schilderskwast over

Interieur De Belie

Vanaf 1januari staat Griet De Belie (34) aan het roer van
Interieur De Belie. Dan neemt ze de fakkel over van mama
Caroline (63) die dit jaar maar liefst 50 jaar mee in de zaak staat.
De wissel gebeurt in verschillende stappen.

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december is de winkel
open van 10.00 u. tot 18.00 u., voor het pensioenfeest van
Caroline. Dat weekend wordt het startschot gegeven van de
uitverkoop van decoratie en geschenkartikelen. Hét moment
voor de aankoop van je eindejaarscadeautjes! Caroline sluit haar
gouden carriere af op zaterdag 21 december.

Griet is al een tijd betrokken in de zaak. Ze geeft al jaren
kleuradvies, ze kiest mee de collecties, ze helpt mee aan de
inrichting van de etalages en ze is de expert in raamdecoraties.

Alles begon op ‘t Groentjen

Eduard Van Wijnsberge was de stichter van de familiezaak. Hij
was zelf huisschilder. Hij deed dat in samenwerking met zijn
zoon Marcel.

Marcel had later, met zonen Daniél en Laurent twee opvolgers.
Zij schilderden destijds, samen met Laurents zoon Marnix, onder
andere de binnenkant van de kerk.

Danié€l begon samen met zijn vrouw Christiane op ‘t Groentjen
een winkel voor verf en behang. Caroline bleef vanaf haar 13 jaar
thuis van school om in de winkel te werken.

Toen Rik De Belie in 1986 met Caroline trouwde, zetten ze
samen de zaak voort. In 1996 openden ze hun nieuwe zaak in de
Ertveldesteenweg. Daar kan je volgend jaar nog steeds terecht
voor verf, behang, raamdecoratie en voor het laten uitvoeren
van schilder- en behangwerken. Interieur De Belie heeft hier-
voor schilders sinds Rik met pensioen is.

Vernieuwing winkel

Vanaf 22 december gaat de winkel dicht voor grote verbou-
wingswerken. Griet wil de winkel een volledige metamorfose
geven, maar benadrukt dat je tijdens de werken altijd verf kan
blijven bestellen.

Die verf komt voortaan van het Belgische bedrijf Paintagone.
Ook voor behang kan je nog steeds terecht bij Interieur De
Belie. In de toekomst wordt er ook sterk ingezet op raamdeco-
ratie, want kleur en sfeer in huis winnen aan belang. Een goede
raamdecoratie zorgt daarnaast ook voor dragelijke temperatuur
in huis. Griets partner, Joris, zal zorgen voor het opmeten en
plaatsen van de raamdecoratie.

Klantenkaart

Belangrijk! Van zaterdag 30 november tot en met zaterdag 21
december kan iedereen zijn klantenkaart, vol of niet vol, inwis-
selen bij Caroline.

Caroline zal nog wel af en toe bijspringen in de nieuwe winkel.
Rik is al even op rust, maar zorgt als fiere pepe graag voor de 4
kleindochters.

Tekst: Maarten Lippens
Foto’s: familie De Belie-Van Wynsberge

Alle info: www.interieurdebelie.be.



Buurman wie ben je?

Een paard, een paard. Mijn koninkrijk voor een paard!

“A horse, a horse. My kingdom for a horse!” Deze beroemde
woorden zijn van Shakespeares Richard Ill, 1594, en gaan over
wat de koning riep toen hij zijn paard verloor in de strijd.
Vandaag betekent de uitspraak dat als we iets willen hebben
dat we bereid zijn om iets van grote waarde in te leveren om
het te krijgen. Maar wat als je paarden figuurlijk je grootste
rijkdom zijn?

Paul en zijn partner Claudine Van Hoecke

Dat is zo bij Paul Saey uit de Lembekestraat. Paarden vormen
een rode draad in zijn leven en geven mede zin aan zijn
bestaan. Paul had de microbe al vroeg te pakken. Als zoon van
de plaatselijke kolenmarchand die de kolen nog met paard

en kar rondbracht, klom hij voor het eerst in het zadel in 1965.
Nauwelijks 10 jaar oud, maar onbevreesd, leerde Paul zichzelf
paardrijden. Niet veel later sloot hij zich aan bij de Landelijke Rijj
Vereniging (LRV) in Lembeke en maakte hij kennis met dressuur
en springsport met warmbloeden (*).

Zijn eerste eigen paard, een afstammeling van een
Normandische hengst, kocht Paul in 1974 nadat zijn legerdienst
er op zat. Als paardenliefhebber had hij zich aangemeld voor de
divisie 2% jagers te paard'. Wist hij veel dat het leger destijds de
paarden had vervangen door tanks, maar de naam had behou-
den. Om deze teleurstelling door te spoelen, deed hij met zijn
gloednieuwe paard aan ‘Military’. Daarbij moeten ruiter en paard
over een stuk veld of weiland rijden met daarin natuurlijke
hindernissen opgesteld, zoals constructies van boomstammen
en grachten. En dit uiteraard zo snel mogelijk. Het leverde een
fraai aantal bekers en medailles op.

De liefde voor het paard gaf hij door aan zijn zoon, die er zijn
beroep van heeft kunnen maken. Bij Paul daarentegen bleef het
altijd een hobby. Hij werkte onder meer bij Ter Beke, Leus en
de Ontex om zo zijn hobby te kunnen financieren. Ondertussen

is Paul met pensioen en heeft hij de temperamentvolle warm-
bloeden ingeruild voor Friese paarden (*). Deze staan bekend

voor hun zachtaardig karakter en mooie zwarte uiterlijk. Deze
paarden zijn erg veelzijdig waardoor ze zich uitstekend lenen

voor zowel draf, galop als een ritje met de koets.

Paul kweekt en traint de paarden volledig zelf. Daar is hij elke
dag van het jaar zoet mee. Zo duurt het gemiddeld 2 a 3 jaar om
een paard volledig af te richten. Het schenkt hem veel levens-
vreugde, plezier en voldoening. En dit deelt hij graag met zijn
partner en (plus)kleinkinderen. Misschien heb je ze wel al eens
gespot te paard, of in de koets? Of op de jaarmarkt in Oosteeklo
of Bassevelde? Daar dingt Paul al eens graag mee naar de
overwinning in de categorie ‘Fries zonder tanden’ en ‘Fries met
tanden’, met wisselend succes. Maar grote prijzen hoeft Paul
niet te winnen, want de hoofdvogel heeft hij al afgeschoten:
zijn Friese paarden!

(*Een warmbloedras is een paardenras dat zowel volbloeden
als koudbloeden onder zijn voorouders heeft. Ze delen dan ook
kenmerken met beide typen. De term warmbloed verwijst naar
het temperament: warmbloedpaarden zijn gretiger dan koud-
bloedpaarden. Warmbloeden worden bijzonder veel toegepast
in de dressuur- en springsport.)

(*Het Friese paard, afgekort de ‘Fries’, is het oudste inheemse
paardenras van Nederland. Het ras wordt ook wel de ‘zwarte
parel van Friesland’ genoemd.)

Julia en August, de kleinkinderen van Claudine

Tekst en foto’s: Celine Bernaerdt
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Nieuw Gdres 09 37366 76
Ledestraat 2

Hoe anders

kan een bank zijn?
Welkom bij de cooperatieve bank

Afspraak bij uw Crelan-agentschap:

Bankagentschap De Pape & De Vleesschauwer

Dorp 15, 9968 Bassevelde
09 373 60 91 - bassevelde@crelan.be

DPV FINANCE BV - Ondernemingsnr. 0683.928.390
Bankagentschap Myfin

Oosteeklo-Dorp 30-32, 9968 Oosteeklo
09 373 72 82 - oosteeklo@crelan.be

CUELENAERE & PARTNERS BV - Ondernem ingsnr. 0607.902.265
www.crelan.be
NV Crelan | Sylvain Dupuislaan 251,41070 Anderlecht | TEL 02/558.71.41 | www.crelan.be v

BIC: NICA BE BB | IBAN BE20 1039 9997 1856 | KBO nr.: BTW BE 0205 764 318 RPR Brussel crelan




Wat is er van de sport?

2024 is een bijzonder jaar voor visclub De Goudkarper. De
vereniging bestaat namelijk reeds 45 jaar. Deze verjaardag werd
afgelopen zomer, meer bepaald op donderdag 15 augustus
2024, dan ook uitbundig gevierd met een heuse feestdag vol
recepties en etentjes, bij huisbrouwerij Den Tseut en café Den
Eikel, en tussendoor ook een heuse huifkartocht verzorgd door
Hugo Boelens.

Foto: Visclub De Goudkarper

Het bijzondere aan De Goudkarper is dat de bestuursleden
gedurende het ganse bestaan (1979-heden) steeds ervoor
gezorgd hebben dat de Oosteeklose identiteit van deze visclub
zo goed mogelijk bewaard bleef. Het bestuur en de aangesloten
vissers waren namelijk al die jaren bijna uitsluitend afkomstig uit
ons dorp.

Bovendien waren een paar van de actieve bestuursleden er

al van in het prille begin bij. Bijvoorbeeld Guido Van De Veire.
Hij was indertijd de stichter van de club en is ook jarenlang de
voorzitter geweest. Ondertussen heeft hij deze functie overge-
dragen aan Jeroen Van Vlaenderen.

Opmerkelijk is dat de stichting van de club pas een paar weken
na de eerste activiteit officieel werd beklonken.

Alles begon met een viswedstrijd die door Guido werd geor-
ganiseerd op de kermis van 1979. Het aantal deelnemers was
groter dan de organisatie had verwacht. Hierdoor groeide het
idee om een club op te richten. Pas een paar weken later werd
de stichting officieel beklonken in café 't Matroosje.

In eerste instantie was “Met den teek in 't water” de clubnaam.
Er doken echter problemen op rond deze naamgeving. Zo was
het de bedoeling dat de uitslagen in de hengelrubriek van de
krant ‘Het Volk’ zouden verschijnen. Na enkele wedstrijden was
dit nog altijd niet het geval. Uiteindelijk bleek dat de clubnaam
als te vreemd werd aanzien, alsof het simpelweg een goeie
grap onder vrienden was.

Bijgevolg werd kort hierop besloten om door te gaan onder de
meer neutrale naam ‘De Goudkarper'.

Een jaar na de stichting sloot Marnix Scheir zich aan. Hij is
ondertussen al jarenlang de secretaris en één van de contact-
personen van de club.

Op dit moment maken naast Guido, Marnix en Jeroen ook
Gillain Van Hecke en Roland Dejaegere deel uit van het bestuur,
dat over de volledige 45 jaar voor 75% dezelfde samenstelling
heeft behouden.

Er wordt elk jaar een reeks van 10 viswedstrijden georgani-
seerd, waarvan er 8 meetellen voor het clubklassement. De
wedstrijden gaan door in de kreken van Sint-Laureins, omdat De
Goudkarper in Assenede zelf niet over het benodigde viswa-
ter beschikt. Als wederdienst voor het gebruik van de kreken
werden er dit jaar binnen de club 5 ‘stewards’ aangesteld die
instaan voor het onderhoud ervan. Zo wordt er jaarlijks een
grote kuisactie en een hengelinitiatie voor beginnende vissers
georganiseerd.

Op een wedstrijddag moeten de aanwezigen zich eerst
inschrijven door een nummer te loten, afhankelijk van het aantal
deelnemers. Op basis van dit nummer krijgt iedere deelnemer
een plek waar ze mogen vissen.

De wedstrijd zelf duurt 4 uur, waarna de vangst van iedere
deelnemer gewogen wordt. Belangrijke kanttekening is dat de
beschermde vissoorten meteen na de vangst moeten terugge-
gooid worden in het water. De visser die het hoogste gewicht
aan vis heeft gevangen, wint de wedstrijd.

De wedstrijdpunten worden oplopend aangerekend in het
klassement. De winnaar krijgt 1 punt, de tweede 2 punten enzo-
voort. Aan het eind van het seizoen wordt dus de visser met de
minste punten gehuldigd als eindwinnaar van het jaarklasse-
ment. Deze huldiging vindt plaats tijdens een afsluitend etentje
in het clublokaal in café Den Eikel.

Verder is De Goudkarper ook zeer nauw betrokken bij
Oosteeklo Jaarmarkt. Zo’n 35 jaar geleden was de visclub de
eerste vereniging die op de jaarmarkt een eigen activiteit op
poten zette door een eetgelegenheid in te richten waarbij
doorheen de jaren allerlei lekkers werd geserveerd: gerookte
paling, visschotels, varken aan 't spit, frieten met stoofvlees of
vol-au-vent,...

Deze traditie wordt nog steeds in ere gehouden. Het bestuur
organiseert namelijk nog elk jaar op de middag van de jaarmarkt
een eetfestijn in de kantine van Ter Walle.

Tenslotte omschrijven Guido en Marnix de Goudkarper als een
club die zich zeer sociaal opstelt naar haar leden. Zo kost het
lidgeld per jaar 50 euro, waarvan er telkens 30 euro per lid in de
kas wordt gestoken. Aan het eind van het seizoen krijgt ieder lid
bovendien zijn geld terug.

ledere Oosteeklonaar die al eens graag gaat vissen, is altijd
welkom. Volgens het bestuur is het namelijk van belang dat De
Goudkarper een typisch Oosteekloos gebeuren moet blijven en
vanaf nu wordt er uiteraard opnieuw afgeteld naar de volgende
mijlpaal, namelijk het 50-jarig bestaan in 2029.

Wie lid wenst te worden, mag gerust contact opnemen

met Marnix (scheir.marnix@gmail.com), Guido
(guido.vandeveire@telenet.be) of een ander bestuurslid.

Tekst: Jari De Witte



Met Cera
naar de cinema!

O je lief
Jij O je kleinkind
je kleinkin
& '_L L3 O je petekind
O...

Schenk je familie of vrienden

een Cera-cadeaubon en ontvang zelf
2 cinematickets t.w.v. € 27!

of surf naar via KBC Mobile iemand die je een heerlijke film

Scan de QR-code Bestel je cadeaubon 3 Geef hem aan Geniet samen van
cera.coop/nl/cadeau of KBC Touch. graag ziet! l in de cinema!

Met de Cera-cadeaubon kan je iemand anders vennoot maken: je kind, je
kleinkind, je pete- of metekind, of je vrienden. Dat kan al vanaf 50 euro. De
ontvanger van de cadeaubon moet een nieuwe Cera-vennoot worden om van
de cinematickets te kunnen genieten. Lees de voorwaarden op de website.

www.cera.coop/nl/cadeau




be A

De zomer hebben we ondertussen ingeruild voor de herfst.
Nooit had ik durven dromen dat ik eind oktober nog steeds

de vruchten zou plukken van mijn harde voorjaarswerk aan de
bloemenborder. De dahlia’s geven nog steeds het beste van
zichzelf zolang het niet vriest en fleuren zo mijn dagen op. Na
de eerste vorst zal het erop aankomen om ze uit de grond te
halen en de knollen droog te bewaren in stro. Vorig jaar ging ik
helemaal de mist in door ze te drogen in de serre. Ze zijn begin-
nen schimmelen en ik had niets meer over in de lente. Het was
een heuse teleurstelling. Ik heb mijn les wel geleerd en ga ze
eerst buiten drogen in de wind of in een hok vooraleer ik ze zal
gaan bewaren. Een ezel stoot zich namelijk geen tweede keer
en een varken al zeker niet.

Ondertussen droom ik volop van een nieuwe plukborder
volgend jaar. Het zal je niet verbazen dat er heel wat voor-
bereidend werk bij komt kijken. Omdat ik dol ben op diverse
soorten bloemen, ben ik nu al op zoek naar de beste zaadjes
om tot leven te kunnen wekken. Als trotse amateurkweker zou
het natuurlijk de max zijn om hiervoor zaden van mijn eigen
bloemen te kunnen gebruiken. Daarom heb ik mij de afgelopen
periode gebogen over de zaadvorming van de verschillende
soorten bloemen. Het is echt bewonderingswaardig hoe de
bloemen hun zaden vormgeven, verstoppen, ... Ik ging dus

Welkom in de tuin(wereld) van Sofie

bloemen gaan ontleden. Bij de zinnia’s bijvoorbeeld zitten de
zaden aan het uiteinde van de bloemblaadjes, bij de nigella is
het net als bij de klaproos het verdroogde bloemkopje doornij-
pen en de zaadjes vliegen in het rond, bij de scabiosa stelleta
zijn het prachtig gedroogde bloemkopjes en is elk zaadje een
minibloempje. (zie foto) Bij sommige planten vond ik de zaden
helaas niet... ik zal me nog eens moeten verdiepen of een
tuinvriendje moeten tegenkomen die me de wegwijst. Ik heb
nog wat lessen te leren. Zo liet mijn geduld me soms in de steek
waardoor ik te vroeg de planten ging oogsten en ook geen zaad
had. Al doende leert men zeker?

De eerste gedroogde zaadjes van bv. akelei heb ik al getest.
Akelei is een vaste plant in de tuin die zich gemakkelijk
verspreid als ze gelukkig is in je tuin. Het is een vrij vroege
bloeier in het voorjaar. IK wou er dus gerust wat meer in de
tuin want de winter duurt naar mijn gevoel veel te lang. Hoe
vroeger ik de lente kan beleven hoe liever! Mijn zaaitrays zijn
ontploft van de gekiemde zaadjes. Goede kwaliteit van het
zaad! Hopelijk zijn de andere zaden die ik oogstte ook van
goede kwaliteit maar dat is voor het zaaien in het voorjaar. Het
voorzaaien dat je doet van augustus tot oktober kan je enkel
met bepaalde zaden. Ik heb stokrozen, zonnehoed, reukerwten
en klaprozen voorgezaaid in mijn serre. Deze keer heb ik wel
voor elk potje een naamlabel voorzien.

Daarnaast ging ik ook extern op zadenjacht. Zo trokken we

naar de tuindagen van Beervelde waar verschillende standhou-
ders stonden te pronken met mooie dromen aan weelderige
bloementuinen. Ook al had ik een lijstje in mijn hoofd, mijn ogen
zagen zoveel moois! Als dan mijn kinderen Lotte en Wout in de
buurt zijn, heb je dus op het einde van de dag een behoorlijke
voorraad zaad als resultaat. Het was niet het beste weer voor
de tuinbeurs, maar dat ging gepaard met minder volk dus het
was heerlijk kletsen met de standhouders. Ik kwam zelfs met
groentezaden naar huis. Ik heb nog een paar maanden om te
bedenken hoe ik al die voorgezaaide potjes ga stockeren in mijn
serre... dat wordt minstens een extra rek. Ik ben al begonnen
aan de extra plekken in mijn tuin voor te bereiden zodat ik extra
plaats heb om uit te planten. Want het gene ik nu heb zal ook
niet volstaan. Ik gebruikte voor het eerst ‘de No Dig methode’.
Ik maaide het gras kort en bedekte het met natgemaakt karton
en compost om de grond te bedekken. Ik ga er nog een doek
overdoen zodat de aangewaaide zaden geen kans maken. Op
deze manier kan ik om volgend jaar de zaailingen uitplanten
zonder dat ik heb moeten spitten.

Benieuwd of dit wat wordt. Ik geef het alleszins een kans. Ik kijk
al uit naar een volgend plukjaar!

Tekst en foto’s: Sofie Van Ryckeghem




Koantjes uit de smoutpot

Namen van maanden, eerste kwartaal

Wij hanteren de Romeinse kalender,
hieruit volgt dat de namen van de
maanden grotendeels van Grieks-
Romeinse oorsprong zijn, maar er zijn
ook volkse benamingen die eveneens
wat uitleg verdienen.

Januari

De maand wordt genoemd naar de

god ‘Janus’, één van de oudste en best
bekende Romeinse goden.

Janus had twee gezichten waarmee hij
vooruit en achteruit, naar verleden en
toekomst, kon kijken. Als bewaker van
grenzen, deuren en poorten kon hij zien
wie of wat binnen- of buitenging. In die
zin bewaakte hij de zonnedoorgang bij
de zonnewende en de overgang van het
oude naar het nieuwe jaar. Alhoewel bij
de Romeinen nieuwjaar pas op 1 maart
begon.

Volkse benamingen zijn: louwmaand,
wintermaand en nieuwjaarsmaand.
De namen wintermaand en nieuw-
jaarsmaand spreken voor zich, maar
‘louwmaand’?

Deze naam komt uit het
Middelnederlands en zou een vervor-
ming zijn voor ‘looimaand’, de maand
waarin het leder gelooid wordt. Hierbij
toch opmerken dat in de vroege middel-
eeuwen, na de Romeinse periode, ook
bij ons nog lang de Oude Romeinse
kalender gevolgd werd en januari toen
de 11de maand was (november dus) en
dan klopt looimaand wel. Bij het looien
werd destijds vooral tannine gebruikt
en daarvoor was veel boomschors en

Es ‘t eetn aw greed?

Pompoensoep met gember
en koriander met spiesjes van
gemarineerde scampi’s

Benodigdheden:
* 400 g pompoen
e 1ui

* 1wortel

* 10 g gember

* 1rode paprika

* 1klontje boter

bladeren van beuk en vooral eik nodig.
In de herfst kwam dit massaal beschik-
baar. Bij de Kelten viel Nieuwjaar op 1
november en ook hier was Janus, als
grensbewaker, op zijn plaats. Men vindt
‘louw’ ook regelmatig als ‘loe” geschre-
ven. Sommigen zien hierin een verband
met het volkswoord pisseloe (piemel)
wat dan een verwijzing naar de besnijde-
nis van Christus zou inhouden, maar dat
is allicht toch te ver gezocht.

Februari

Ook deze naamgeving is van Romeinse
oorsprong. Tegen het einde van de
winter hielden de Romeinen grote
rituele reinigingsfeesten die ze febru-
are noemden. Het is ook de maand
dat de ooien gedekt werden en bij de
Germanen werd hierbij een februum
gebruikt, een riem van geitenvel
waarmee de ooien ritueel behandeld
werden om ze vruchtbaar te maken.

Volkse benamingen zijn: sprokkel-
maand, schrikkelmaand en kortemaand.
Ook hier spreken de namen schrikkel-
maand en kortemaand voor zich, maar
‘sprokkelmaand™?

Terug is deze naamgeving bij de
Romeinen en voornamelijk bij de eerste
christenen te zoeken. Tijdens de reini-
gingsrituelen werden vreugdevuren
aangelegd, reinigingsoffers gebracht en
danspartijen gehouden. Dit ging meestal
met heel wat uitspattingen gepaard die
door de christenen als spurcus (onrein)
bestempeld werden. Die feestelijkheden

* 1liter gevogelte bouillon

* 1busseltje koriander of peterselie

* peper, zout en curry

* 1dl olijfolie

* 1chilipeper in ringetjes

* een teentje look fijngesneden

» % citroen, sap en geraspte schil (alleen
het gele gedeelte)

* spiesjes

* 3 scampi’s per persoon

* een beetje boter

Bereiding:

Schil de pompoen, de paprika en de
wortel. Pel de ui. Rasp of snijd de gember
in kleine blokjes. Snijd de pompoen, de
paprika, de wortel en de ui in blokjes.
Stoof de groenten samen met de
gember in de boter. Giet er de gevogel-
tebouillon bij en laat het een half uurtje

werden door hen dan ook steevast
spurcalia genoemd.

Volkskundig wordt sprokkelmaand ook
uitgelegd als de periode waarin veel
hout gesprokkeld werd. De najaars-
stormen hadden veel dood hout van
de bomen gewaaid, het was nog te
vroeg om op het land te werken dus
tijd genoeg om de houtvoorraad aan te
vullen.

Maart

Genoemd naar de Romeinse god ‘Mars’.
Mars is vooral bekend als oorlogsgod.
Tijdens de winterperiode bleven de
legioenen in de kampen en zwegen de
wapens maar bij de komst van de lente
werd het terug tijd om op het oorlog-
spad te gaan. Echter, Mars was ook

de beschermheer van het huwelijk, de
vruchtbaarheid en de ontluikende natuur
en dus is hij ook in die functie hier op de
beste plaats in de jaarkalender.

Volkse benamingen zijn: lentemaand en
kalvermaand.

Lentemaand is duidelijk, maar ‘kalver-
maand? Alhoewel heden bij koeien

- door de aanpassing van de lactatiepe-
riode - de kalveren meestal in mei of juni
geboren worden, begint de natuurlijke
kalverperiode in maart en soms zelfs al
eind februari.

Guido Van der Eecken

Wil je wat meer uitleg over een heem- of
volkskundig onderwerp? Stuur uw vraag
naar ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

sudderen. Pel de scampi’s, maar laat het
staartje eraan. Als je met houten stokjes
werkt, laat ze weken tegen het verbran-
den. Maak de marinade met de olijfolie,
de look, de chilipeper, de citroenschil en
het sap. Marineer de scampi’s daarin. Mix
de soep. Zeef de soep als je het wenst en
breng ze op smaak met peper, zout en
curry. Hak de koriander (of peterselie) fijn
en voeg ze bij de soep. Spies de scampi’s
op de stokjes en bak ze aan in de boter.
Verdeel de soep in de borden. Versier de
borden met de scampi’s spiesjes. Leg er
nog een paar takjes koriander of peterse-
lie op. Smakelijk!

Stuur je vragen of suggesties naar
myriam@oosteeklo.be

Tekst en foto’s: Myriam Standaert



Wist je dat

De Eikelstraat, Slijpstraat, Mulderstraat, Rode Kruisstraat, Zulma Onder impuls van Monique De Muynck, Monique De Vos,
Rondasstraat zijn zone 30. Gerard Versyp en Eric Acke kwamen de 80-jarigen van

In de Ertveldesteenweg is de zone 30 vanaf nu permanent vanaf Oosteeklo reeds voor de zesde maal samen. Plaats van afspraak
nummer 26 bij het binnenrijden en bij het buitenrijden tot aan was dit keer Ter Heide in Lembeke waar iedereen kon genieten
nummer 45. van een lekkere maaltijd. Er werden veel herinneringen opge-

haald en er werd gezongen. Het was een aangename namiddag
en iedereen kijkt nu al uit naar de volgende bijeenkomst binnen
5 jaar.

Op 13 oktober gebruikten slechts 65% van de Oosteeklonaren
het recht om te stemmen voor de gemeenteraads- en provin-
cieraadsleden.

Birgit De Bock, Cedric Pauwels, Didier Van Hoorebeke,
Lieselotte Van Hoecke, Luc De Muynck en Remi Van de Veire
zijn de Oosteeklonaren in de gemeenteraad. Andy De Muynck
is een van de Oosteeklonaren in het Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst.

In de sporthal van Assenede wordt ook aan Curve Bowlen
gedaan. Er zijn een dertigtal leden uit Assenede, Bassevelde

en Boekhoute. Oosteeklonaren die ook interesse hebben zijn
welkom op maandag van 13.30 u. tot 17.00 u. om kennis te
maken met deze sport voor zowel vrouwen als mannen. Er zijn

bollen beschikbaar. Voor meer info kan je contact opnemen met
Foto: Machteld Van Hecken Achiel Wille tel. 047719 75 80.

FOCKE THIBO
+32 0 488 48 93 94
Binnen- maat-

& schrijnwerk
Weststraat 22 a - 9971 Lembeke

[T GAAT ER 100% VOOR!!!
EIGEN 3D ONTWERP
MAATKASTEN

KEUKENS
BINNENDEUREN

ALG BINNEN-SCHRIJNWERK
SCAN DE CR CODE !!/VOLG
ONS OP FACEBOOK !




Oosteeklo leeft

Kijk op www.oosteeklo.be voor de
actuele informatie.

Kunst

Jos Verdegem in Perspectief #2: tot en
met zondag 19 januari elke zaterdag en
zondag van 14.00 u. tot 18.00 u.

Bronzen sculpturen van Mark Cloet,
mieja d'hondt, Yvan Theys en Paul Van
Gysegem permanent in het Beeldenbos;
info: www.galeriewilliamwauters.be.

Lokaal Dienstencentrum

De Aster

Dorpsrestaurant: elke weekdag vanaf
11.30 u. tot 13.00 u. Inschrijven (UitPas
met kansentarief: € 6,50, andere:

€ 7,50) op de dag zelf, védr 9.00 u. via
tel. 09 34172 73. Je vindt het menu op
www.assenede.be.

OKRA

Gezellig samenzijn in de parochiezaal:

» Kerstfeest, tombola, optreden van
Stijn Van De Voorde dinsdag 17
december om 12.00 u.

* Pannenkoeken en foto’s van 2024
dinsdag 21 januari om 13.30 u.

» Koffietafel + film ‘Familie Goegebuur’
dinsdag 18 februari om 13.30 u.

Inschrijven bij Rita Buysse tel.
09 324 62 36 en betalen op rekening
BE68 7512 0361 2134.

Kerstshow: zaterdag 14 december om
19.30 u. in de parochiezaal met het Heilig
Kruiskoor, Kevin Heye en Charlotte
Canoot (allebei kandidaten van The
Voice), Jason Bradley en Greg. Tickets
(€ 20,00) bij Eric Buysse (0495 82 00 58)
en Ronnie Stoop (0468 33 0172).

Orde van de Smoutpot

d’Abdij in kerstsfeer: zaterdag 14 decem-
ber van 17.00 u. tot 22.00 u. kraampjes
met geschenkartikelen, smoutebollen
en drankjes op de 13% eeuwse abdijsite
in Kloosterakkerstraat 2B; kom als je kan
te voet of met de fiets; er geldt eenrich-
tingsverkeer in Kloosterakkerstraat.

Rode Kruis bloedafname
Maandag 13 januari van 17.30 u. tot
20.00 u. in Jeugd- en sportdomein
Ter Walle.

Reserveren is verplicht via
www.donorportaal.rodekruis.be of
tel. 0800 777 0O.

Lief en leed

Worden gemist

Roger Willems
°16/07/1940 - 121/08/2024
weduwnaar van

Lisette Moeraert

foto: familie Willems

Lucien De Mangeleer
°28/03/1940 - 125/08/2024
weduwnaar van Diane Wassenhove

Willy Welvaert
°21/03/1942 - ¥11/09/2024
echtgenoot van Maria Wassenhove

Jean De Brabandt

°07/03/1958 - 102/10/2024

e
Sabine Bauwens
°02/02/1962 - 115/10/2024
partner van
John De Pauw
foto: familie De Pauw

Arlette Van den Fonteyne
*15/04/1940 - t16/10/2024

weduwe van Bertrand Schoonbaert en
Guido Raeman

Berenise Neyt
°15/12/1943 - 120/10/2024
weduwe van Roger Bral

Marie Thérése Verstraete
N °31/12/1943 - 108/11/2024
echtgenote van

f=1

Germain Ronsse
l foto: familie Ronsse

Denise Moens
°25/04/1935 - 109/11/2024
echtgenote van

Georges Verdegem

foto: familie Verdegem

Scoutsgroep Houtekiet

Zondag 15 december:

laatste activiteit van 2024

Zondag 12 januari: eerste activiteit 2025
Nieuwe leden nog steeds welkom

Zondag 26 januari:
pannenkoekenverkoop.
Info: www.scoutsoosteeklo.be

Vrije Vrouwenbond

Gezellig samenzijn: maandag 2 decem-
ber, 6 januari, 3 februari van 13.30 u. tot
16.30 u. in de parochiezaal inschrijven,
maar ook tijdig afmelden bij Annette
Meulewaeter tel. 09 373 77 77.

UITVAARTVERZORGING

(e C __'jg/@;;/
@ Do witte cike

FUNERARILUM

Oosteeklo-Dorp 17, 9968 Oosteeklo
Altijd bereikbaar op: 09 373 70 97

Qosteeklo - Bassevelde
Lembeake - Assenade
Voor iedere ceremonie een
verzorgde begeleiding

Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Maarten Lippens Stroomstraat 1,
9968 Oosteeklo Tel. 09 373 67 94 -
redactie@oosteeklo.be

Werkten hieraan mee:

Celine Bernaerdt, Jari De Witte,
Lisa De Clercq, Maarten Lippens,
Myriam Standaert,

Sofie Van Ryckeghem.

Het is verboden om zonder toestem-
ming teksten, foto’s of ontwerpen
over te nemen of te kopiéren. Deze
blijven eigendom van de uitgever.

28%¢ jaargang - nr.1- winter 2024

- oplage 1400 ex. Het volgende
nummer verschijnt op 1 maart 2025.
Advertentieruimte reserveren védr 5
februari. Teksten en advertenties aanle-
veren vdor 12 februari.

Stort jouw gift op BEO4 7512 1207 0231.




