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Model Bobette van Rosa Faia in 
warmrood voor een zacht najaar.

LINGERIE, BADMODE EN 
NACHTMODE VOOR
DAMES EN HEREN

Volg ons op 
Oosteeklo-Dorp 42, 9968 Oosteeklo - 09 373 78 64

do, vr en za van 9.00 u. tot 18.00 u.
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Redactioneel
Eind juni werd in de gemeenteraad beslist om tijdens deze 
bestuursperiode geen fusieovereenkomst aan te gaan. 
De gemeenteraad mandateerde de burgemeester om in 
overleg te gaan met de burgemeesters van Kaprijke en Sint-
Laureins met als doel om op korte termijn te komen tot een 
‘Intentieverklaring tot doorgedreven intergemeentelijke 
samenwerking’. 

Als beide partnergemeenten hiertoe bereid zijn, kan daarna 
een projectleider aangesteld worden om in overleg met de 
directies van de 3 gemeentelijke administraties tot een formeel 
samenwerkingsakkoord te komen. Deze beslissing werd aan de 
inwoners van de gemeente Assenede en aan de schepencol-
leges van de gemeenten Zelzate, Evergem, Eeklo, Kaprijke en 
Sint-Laureins bekend gemaakt en ging onmiddellijk in.

Half augustus startte de aannemer met het opbreken van het 
kruispunt in het centrum van het dorp voor de grote riolerings-
werken in de Koning Albertstraat, Rijkestraat en Kerrestraat. 
De onvolledige signalisatie voor de omleiding zorgde de eerste 

dagen voor heel wat ergernis bij de chauffeurs die vanop 
de E34, vanuit Assenede of Bassevelde tot aan ‘t Groentjen 
werden geleid. Op de aparte webpagina van de gemeente 
Assenede vind je alle info over de werken en een link naar de 
contactpersonen.

Wat vliegt de tijd. In de vorige editie schreven we over de 
zomervakantie die in zicht was. En nu staan we aan het begin 
van een nieuw schooljaar voor heel wat kinderen, jongeren en 
hun leerkrachten. We wensen iedereen een boeiend jaar en 
voor de wie voor het eerst naar school gaat in zijn leven, goede 
moed, ook aan de ouders en grootouders... We blikken terug op 
een zomer waarbij het weer niet altijd mee zat, maar er waren 
wel een pak activiteiten en festiviteiten. 

En het is nog lang niet gedaan. Kijk maar snel op de volgende 
pagina’s naar wat er de komende dagen en weken nog allemaal 
te beleven is ons dorp! Kom uit jullie kot, varkens!

Maarten Lippens
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Buurman, wat doet u?
Voor het coververhaal trokken we 
deze keer naar Marnix Stevens in de 
Rijkestraat, want op 15 september is 
het precies 50 jaar geleden dat hij, in 
de eerste marathon die hij ooit liep, 
al meteen Belgisch kampioen werd. 
Reden genoeg voor een babbel met de 
ondertussen 78-jarige landbouwer uit de 
Rijkestraat.

In de kranten van 17 september 1973 
lezen we: 
“Het is een sympathieke zege van een 
stille man die een merkwaardige atle-
tiekcarrière heeft opgebouwd en zich 
enorme inspanningen moet getroosten 
om een plaatsje aan de top te verove-
ren.” (Het Nieuwsblad) 
“Klein van gestalte, maar groot in zijn 
daden.” (Het Volk)

Hoe kijk je terug op deze fenomenale 
prestaties van vijftig jaar geleden? 
Marnix: “Met trots. Ik won toen bijna elke 
halve marathon waaraan ik deelnam. 
Tijdgenoot Karel Lismont zei me dat ik 
eens aan een marathon moest deel-
nemen en dat ik zeker winstkansen 
had. Veertien dagen later startte ik in 
Berchem voor mijn eerste marathon. Mijn 
trainer ging me de nodige richtlijnen 
geven tijdens de wedstrijd, zodat ik niet 
te overmoedig zou zijn. De wedstrijd 
verliep anders dan gepland. Al vanaf het 
begin hielden we er een strak tempo 
op na. Na 8 km bestond de kopgroep 
uit nog slechts 8 man: Van Renterghem, 
Slagmuylders, Pollet, Ghyselinck, de 
Fransen Jacqmain, Leroy en Magerit en 
ikzelf. Ik voerde het ritme op en één na 
één moesten de andere lossen. Nog voor 
half koers liep ik helemaal alleen voorop. 
Ik was gestart met een bloeddruk van 13, 
na de aankomst had ik nog 7. Ik verloor 
ettelijke kilo’s aan gewicht. Ik was totaal 
leeg toen ik over de streep kwam, maar 
ik haalde de Belgische titel in een tijd 
van 2 u. 18 min. 56 sec.”

Hoe ontstond die interesse voor het 
lopen? 
“Ik was 15 jaar en ik was lid van BJB, de 
voorloper van de huidige KLJ. Ik liep 
mee in een wedstrijd in Kaprijke. Ik 
kwam als winnaar over de streep in mijn 
leeftijdscategorie. Onmiddellijk daarna 
liep ik zelfs mee in de wedstrijd voor 
de 16-jarigen. Een week later nam ik in 
Waarschoot deel aan een oefencross 
van KAA Gent. Doordat ik wat kleiner 
en te braaf was, werd ik in de start vaak 
weggeduwd. Toch haalde ik meestal 
het podium. Frans Stevens en Gerard 
De Muynck, mijn chauffeurs-begelei-
ders, spraken me moed in om me nog 

een tandje meer te geven, zo kon ik 
mijn rivaal van die tijd, Willy De Pauw 
uit Landegem, verslaan. In de volgende 
wedstrijd klopte ik hem en liet hem 
nadien altijd achter mij.”

In 1962 en 1963 werd Marnix Belgisch 
kampioen cross bij de scholieren en de 
junioren. Na vijf vruchtbare jaren zet 
de jonge kampioen een punt achter de 
atletiek. Hij kiest voor zijn gezin en het 
werk op de boerderij. Maar op 26-jarige 
leeftijd, we zijn dan 1971, komt de kriebel 
terug.

Marnix: “Gerard De Muynck, Gaston 
Heyndrickx en Roger Mechelinck, 
drie Oosteeklose atleten uit die tijd, 
daagden me uit om opnieuw mee te 
doen. Ik hervatte de training met in 
het begin 300 m tot uiteindelijk 75 km 
per week. Bij mijn eerste halve mara-
thon in Denderhoutem werd ik meteen 
negende, maar ik was totaal kapot. Ik 
had een hele week pijn in de benen en 
kon pas op vrijdag opnieuw beginnen 
lopen. De week nadien kwam ik aan de 
start in Wachtebeke. Het jaar nadien won 
ik bijna alles. Naast de harde trainingen 
was ook wedstrijden lopen belangrijk om 
ritme op te doen."

Wie waren de tegenstanders?  
Marnix: “Mannen als Miel Puttemans en 
Gaston Roelandts, die nog een klasse 
hoger waren, kwam ik minder tegen 
omdat zij pistelopers waren en meer in 
Brabant en Limburg liepen. Toch was de 
tegenstand met Karel Lismont, Eric De 
Beck, Jef Pollet, Walter Van Renterghem, 
Ghuyselinck, Johan Geirnaert, Revein, 
Desaevers toch niet min.  
In vergelijking met de huidige atleten 
kregen we naturaprijzen zoals wasma-
chines, boormachines, zetels … Van 
startgelden was er enkel sprake na het 
behalen van mijn nationale titel op de 
marathon.”

Hoe zag jouw voorbereiding eruit? 
Marnix: “Ik werkte 12 uur per dag op 
het landbouwbedrijf en kon vaak maar 
‘s avonds om acht uur aan de training 
beginnen. De meeste van mijn tegen-
standers hadden een veel lichtere job, 
waren politieagent of militair. Tijdens 
mijn eigen legerdienst die ik destijds in 
Het Leen in Eeklo mocht doen, liep ik 
regelmatig stiekem eens tot in Oosteeklo 
en liep na het bezoek aan de vrienden 
op café ook nog terug naar de kazerne in 
Eeklo. Een paar dagen voor de wedstrijd 
at ik geen aardappelen meer, de dag van 
de wedstrijd brood met biefstuk en af en 
toe wat rijstpap.”

Je was geen volger. 
Marnix: “De groep supporters groeide 
snel aan. Zij kunnen je ophemelen, maar 
ook afbreken. Een atleet in topvorm is 
heel prikkelbaar. Vóór de wedstrijd had 
ik vooral rust nodig. Ik kroop meestal 
in een hoekje van de kleedruimte. De 
tegenstanders zagen mij na een tijd niet 
graag komen. Het gebeurde wel eens dat 
mijn tegenstanders en hun supporters 
zich onsportief gedroegen om mij van de 
zege te houden. Mijn toptijd op de 21 km 
was destijds 1 u. 03 min. ”

Begrijpelijk voor iemand die in de 165 
wedstrijden waaraan hij deelnam slechts 
1 keer buiten de top 10 eindigde. In zijn 
beste jaar liep hij 18 halve marathons. Hij 
won er 12 en werd 6 keer tweede. 
Na zijn memorabele zeges werd hij 
gehuldigd door het gemeentebestuur en 
in een open wagen rondgereden in het 
dorp en werd de oprijlaan naar de hoeve 
met vlagjes versierd.

Marnix hield het op 33-jarige leeftijd, 
na een geslaagde atletiekcarrière, voor 
bekeken. Hij zette het landbouwbedrijf 
van zijn overleden vader met succes 
voort.

Korte comeback 
Marnix: “Vijfendertig jaar geleden werd 
ik door de scouts gevraagd om mee te 
lopen tijdens de sponsorloop voor de 
aankoop van een vlag. De jeugd kende 
me niet en ze zeiden laconiek ‘pepe 
komt ook meelopen’, maar na 2 rondjes 
rond het kasteel in de Abdijstraat zag ik 
niemand meer en ik liep solo 20 km.”

Later zorgde een knieblessure het defi-
nitief einde van het lopen, alhoewel hij 
nog vlot door de weide kan hossen om 
de runderen op te drijven. Hij kweekt 
parkieten voor zijn plezier en fietst 
wekelijks drie keer vijftig kilometer. Op 
die manier verwerkt hij het overlijden 
van zijn vrouw en zijn kleindochter 
Shauni Stevens ten gevolge van een 
ongeval bij het kruispunt van de N49. Hij 
volgt het wielrennen op de voet en hij is 
grote fan van twee andere fenomenen: 
Mathieu Van der Poel en Lotte Kopecky!

Op zondag 20 augustus had Marnix 
de eer om de medailles uit te reiken 
tijdens Oosteeklo loopt. Heel wat 
Oosteeklonaren hebben de smaak van 
het lopen te pakken en wie weet wordt 
één van hen ooit de opvolger van de 
phoenix van de halve marathon van 
destijds...

Maarten Lippens
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Uesteklue Joarmoart  

10-17 uur Wafelbak ‘huis en rusthuisbezoekers’ in 
de parochiezaal; afhalen is ook 
mogelijk

14 uur Belevingswandeling onder leiding van 
gids Maarten Lippens.
Start op het dorpsplein, afstand max. 
4 km (duurt ongeveer 3 uur).
Vooraf inschrijven en betalen (€ 12,00 
per persoon) verplicht via 
www.gandante.be/individueel of tel. 
09 375 31 61.

8-16 uur Markt en rommelmarkt in Oosteeklo-
Dorp. Opstellen vanaf 7.00 u. 
Info en inschrijven bij Jonas: 0479 58 
27 39 of Monique: 0476 32 98 63
(€ 6,00 voor 6 m; € 1,00 per extra 
meter, wagen bij de stand) 

8-13 uur Streekproductenmarkt inschrijven via:  
www.assenede.be/nl/toerisme/mark
ten-en-kermissen 
Op en top volks amusement gebracht 
door Airkensmachine in en rond de 
dorpskern tot 12.00 u.

9:30 uur Start van de paardenprijskamp ter 
hoogte van de staande wip in 
Oosteeklo-Dorp. 

16 -�18 september 2023

16 september 

17 september

18 september 

Vanaf 8 uur De Orde van de Smoutpot bakt naar 
jaarlijkse traditie kaantjesworst, een 
erkend streekproduct. Ze worden ter 
plaatse gebakken en zijn te koop met 
brood of je kan ze ook meenemen naar 
huis.
Perspektief-Wijndomein ‘de Barra’
Zomerterras met wijn, koffie, bier, 
gebak en vlaai.
Het Rode Kruis verkoopt vlaai of een 
ander stuk gebak, enkele dranken met 
onder andere het bekende 
Vampierken.
De Feestcommissie verkoopt Côte 
d’Or pakketten en leuke Uestekleuse 
zakken gevuld met snoep.

 Vanaf 10 uur Jachtgroep de Sneppe serveert 
gerookte duivenfilets aan Café 
De Pluim.

9-13 uur VZW Vrienden van Den Tseut 
verkopen, in samenwerking met 
bakkerij Thomalyne, opnieuw kneudels 
in ‘t gangsken aan de AXA bank.

11:30 uur De Feestcommissie verkoopt Tapas in 
de parochiezaal.
Huisbrouwerij Den Tseut serveert 
wannekes met brood; op=op 
Moi Chez Toi bakt tot 16.00 u. 
ribbetjes op het dorpsplein. Je reser-
veert best vooraf via 0476 34 72 96, 
maar op de dag zelf kan je ook nog 
aanschuiven. Prijs: € 22,00
SDG Food serveert chickenburgers en 
spitburgers aan Café De Pluim.
Vissersclub de Goudkarper serveert 
tussen 11.30 u. en 13.30 u. in de 
cafetaria van Jeugd- en sportdomein 
Ter Walle een jaarmarktmenu met 
steak en varkenshaasje. Vooraf 
inschrijven en betalen (€ 25,00 per 
persoon) vóór maandag 11 september 
bij de bestuursleden of in Café 
Den Eikel. 

Café De Sloapmutse maakt, net zoals vorig jaar, 
van het dorpsplein één groot terras.
Scouts Houtekiet vind je aan hun lokalen op het 
Jeugd- en sportdomein Ter Walle.

Horeca en verenigingen

Hier wordt gefeest!
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Wat is er van de sport?
Op zondag 2 juli 2023 bereikte Jordy 
Lauret uit de Stroomstraat een unieke 
sportieve mijlpaal. Sinds die dag gaat hij 
namelijk officieel door het leven als een 
rasechte Ironman en hij treedt hiermee in 
de voetsporen van Bert Wauters die dat 
in 2010 in Zurich presteerde. 
Wie Ironman zegt, denkt natuurlijk 
meteen aan de meest prestigieuze triat-
lon ter wereld, namelijk die van Hawaï. 
Het begrip omvat echter meer dan die 
fameuze triatlon alleen. In se is het een 
hele serie van verschillende langeaf-
standstriatlons, verspreid over de ganse 
wereld. 
Jordy nam op die bewuste zondag met 
een paar vrienden deel aan de manche 
van Frankfurt (tevens ook het EK lange-
afstandstriatlon) en wist uiteindelijk ook 
de drie disciplines (3,86 km zwemmen, 
180,2 km fietsen en als afsluiter 42,195 km 
lopen) tot een goed einde te brengen.

Foto: Jordy Lauret

Onze triatleet blikt als volgt terug op 
deze voor hem onvergetelijke dag: 
“Vooraf leefde ik gemotiveerd naar deze 
dag toe vanuit de wetenschap dat je als 
niet-prof eigenlijk maar één kans hebt 
om een dergelijke wedstrijd tot een 
goed einde te brengen.  
Belangrijk om weten is namelijk dat 
wij met een heel andere mindset aan 
de start staan dan de professionals. Zij 
zullen bij wijze van spreken praktisch 
altijd vroegtijdig opgeven als het hun 
dagje niet is en er zich later nog nieuwe 
kansen aandienen.  
Deelnemers zoals ik starten dan weer 
vooral met de gedachte dat wij naast dit 
sportieve gebeuren ook nog een gezin 
hebben en een andere job uitoefenen, 
waardoor we slechts zelden een kans 
krijgen om aan dit soort wedstrijden deel 
te nemen.  
Desalniettemin zit ik ondertussen al een 
vijftal jaar in het triatlonwereldje en 
deze mooie kans wou ik toch zeker eens 
grijpen.

Op de dag zelf was het vooral belang-
rijk om voor de start alles goed in 
te plannen. We startten om 7 uur ’s 
morgens. Ik moest rond 3 uur ’s nachts 
opstaan om meteen al een eerste portie 
kip met rijst te eten om vóór de start 
van de wedstrijd de nodige energie 
te kunnen opdoen. Aan de startplaats 
controleren we altijd alles grondig (kledij, 
voeding en materiaal). 
Daarna is het dan tijd voor de wedstrijd 
zelf. We beginnen met zwemmen, 
waarbij er om de twee seconden een 
rijtje van vijf triatleten in het water 
springt. Na een tijdje krijg je dan natuur-
lijk een massa zwemmers die tegen 
elkaar knokken om in een goeie positie 
uit het water te komen. Dat gaat onder-
weg al eens gepaard met het incasseren 
en uitdelen van wat tikjes links en 
rechts…

Eenmaal je uit het water komt, heb je de 
wisselzone waar je overschakelt op de 
fiets voor het tweede onderdeel van de 
dag.  
Het fietsen gaat over een zeer lange 
afstand, dus is een strakke planning 
tijdens het fietsen van levensbelang 
om niet te snel doorheen je krachten te 
zitten, niet te forceren in het begin maar 
de inspanning rustig spreiden. En vooral: 
op vaste tijdstippen (ongeveer elk 
halfuur) eten en drinken en dat strakke 
patroon blijven aanhouden. Zeer belang-
rijk. Niet enkel wanneer je honger of 
dorst hebt, want zo riskeer je om eerder 
vroeg dan laat een hongerklop te krijgen.  
Om te voorkomen dat ik ook maar een 
moment zou vergeten om iets van 
voeding in te nemen, stel ik een schema 
in op mijn sporthorloge waarbij deze 
zowat om het halfuur gaat trillen.

Dat voedingsschema was zeker ook in 
Frankfurt van belang. Achteraf gezien 
verliep mijn fietsgedeelte wel volle-
dig naar wens. Ik had goed ingedeeld, 
kon een degelijk tempo aanhouden en 
uiteindelijk had ik dan ook een goeie tijd 
bijeen gefietst. 
Na de passage door de laatste wissel-
zone volgde een marathon lopen. Daar 
had ik toen toch even een fout gemaakt 
door aan een iets te strak tempo te 
beginnen. Maar uiteindelijk eind goed, 
al goed. Ik bereikte de finish na 3 uur en 
20 minuten lopen en dat stemde mij dik 
tevreden.”

Het spreekt voor zich dat je niet zomaar 
van de ene dag op de andere in staat 
bent om deel te nemen aan een triat-
lon en al zeker niet aan de loodzware 
Ironman-wedstrijden. Doorgaans kruipen 

er vele jaren in zo’n ontwikkeling als 
triatleet en dat was ook bij Jordy het 
geval. 
“Het begon allemaal zo’n vijftal jaar 
geleden toen een kameraad van mij 
vroeg of ik eens geen goesting had om 
samen met hem deel te nemen aan de 
kwarttriatlon van Bredene. Ik vond dat 
wel een toffe uitdaging en dus hebben 
we ons allebei ingeschreven. Eenmaal 
ik mijn eerste wedstrijd had afgerond, 
voelde ik al meteen dat ik de smaak te 
pakken had. Bovendien voelde ik dat ik 
een langere afstand zou aankunnen. Ik 
schreef mij voor het daaropvolgende jaar 
dan ook in voor de halve marathon van 
Amsterdam. 
Vorig jaar voelde ik mij klaar voor nog 
een stap hogerop en waagde ik mij voor 
de eerste keer aan een volledige triatlon. 
Uiteindelijk groeide hieruit beetje bij 
beetje de ambitie om eens deel te 
nemen aan een echte Ironman en vorige 
maand was het dan zover...”

Zoals Jordy aan het begin van dit inter-
view al eens terloops vermeldde, is hij 
naast zijn nog altijd prille sportcarrière 
ook al jarenlang actief in het beroepsle-
ven. Hij werkt namelijk op zelfstandige 
basis als boekhouder. 
Het maakt de uitdaging voor hem alleen 
maar groter, maar toch heeft hij voor 
zichzelf een goed recept uitgedok-
terd om zijn job zo efficiënt mogelijk 
te kunnen blijven combineren met zijn 
sportieve ambities. 

“Ik tracht elke dag zeker 2 uur te 
sporten. Dat gaat dan vaak om variaties 
op de drie onderdelen van de triatlon 
(zwemmen, fietsen en lopen, nvdr.). Zo 
zijn er dagen waarop ik al om 6 uur ’s 
morgens het zwembad induik, op andere 
dagen trek ik dan weer over de middag 
mijn loopschoenen aan en vaak ga ik ’s 
avonds ook nog even wat losrijden, wat 
fietsen op de rollen. 
Alles samen komt dat neer op ongeveer 
13 uur sporten in de week. Ik moet daar 
uiteraard ook niet constant mee bezig 
zijn, want mijn werk gaat nog altijd voor 
op al het andere en ik wil ook nog meer 
dan genoeg tijd vrijhouden om wat 
quality time te kunnen spenderen met 
mijn gezin en mijn kameraden.”

Ambitieus als hij is, richt Jordy zich na 
zijn eerste Ironman al meteen op zijn 
volgende doelen. “Op het einde van het 
jaar ga ik alvast deelnemen aan demara-
thon van Spijkenisse.

Lees verder op blz. 9
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Welkom in de tuin(wereld) van Sofie

Foto: Sofie Van Ryckeghem

Heb jij een speeltoestel in je tuin? Ik 
maakte me de afgelopen periode de 
bedenking wat wij als ouders toch 
hebben met een speeltuig zo diep moge-
lijk in onze tuin te duwen? Ergens in een 
afgelegen hoekje vliegt de schommel 
of het speelhuisje. Liefst zo ver mogelijk 
van het huis. 

Wat is er hier aan de hand? Vinden we ze 
niet mooi? Houden we niet van de extra 

paar decibels aan onze trommelvliezen? 
Of doen we gewoon copy-paste van wat 
we elders zien?

Het resultaat? De kinderen staan 
ondanks al dat mooie buitenspeelgoed 
alsnog aan jouw mouw te trekken. Want 
waar speelt een kind het liefst als ze 
klein zijn? Juist ja, in jouw nabijheid. Dus 
bij deze een pleidooi, beste (groot-)
ouders… Denk niet aan die extra paar 
grijze haren die je krijgt van wat geroep 
en getier, van wat feestplezier… Maar 
bezorg onze kleine helden wat ze nodig 
hebben, namelijk een plekje dichtbij het 
terras en kleed het leuk in!

Hoe? Hier heb je een paar eenvoudige 
ideeën op een rij: Past er misschien 
een boom bij waar we een vlaggen-
lijn kunnen tussen spannen met het 
speeltuig? Plant er wat bloemen rond, 
of wat denk je misschien van een paadje 

in boomsnippers ernaartoe? Zo creëer je 
een plek waar je naar toe wordt uitgeno-
digd en waar de kinderen in hun fantasie 
kunnen opgaan. Voeg nog hier en daar 
een stapsteen toe. Dit prikkelt hun 
zintuigen om te springen en te bewegen. 
Of plaats een bessenstruik om heerlijk 
van te snoepen. Bij ons werd de zandbak 
dan weer omgedoopt tot een heuse 
fabriek. 

Zeg nu zelf… dromen we niet allemaal 
van kinderen die - toch eventjes - buiten 
spelen. Heel eventjes zonder mama en 
papa. Ik geloof dat dit alvast beter lukt 
met een plekje dichter bij het huis dan in 
een verre hoek. Hou die plaats maar vrij 
voor een vuurplek en boomstamkrukjes 
eens ze wat ouder zijn. Dan heb je weer 
iets anders dat je mogelijks grijs haar 
bezorgt.

Sofie Van Ryckeghem

20 jaar Werkgroep huis- en rusthuisbezoekers
Word je 80 of ben je al ouder? Dan is er vast al eens iemand 
van de Werkgroep Huis- en ruisthuisbezoekers bij jou aan de 
deur geweest. Sommige 80-plussers vinden het nog helemaal 
niet nodig, anderen reageren voorzichtig en nieuwsgierig, 
maar ondertussen gaan enkele enthousiaste Oosteeklonaren 
al 20 jaar op stap om regelmatig een babbeltje te slaan bij zo'n 
200-tal dorpsgenoten thuis of in de rusthuizen.

Francine Heynssens: “De Werkgroep huis-en rusthuisbezoekers 
is in 2003 oorspronkelijk gestart als een parochiale werkgroep 
o.l.v. pastoor Patrick De Baets met als doel regelmatig een 
bezoekje afleggen bij 80-plussers of langdurig zieken. Van 2003 
tot 2012 was Marleen De Smet voorzitster; daarna volgde Els 
Van Campenhout haar op.”

Els Van Campenhout: “Onze groep is fier op wat er in 20 jaar 
reeds is verwezenlijkt. We brachten al zovele mensen regelma-
tig een bezoekje met af en toe een cadeautje. Zo onderstond er 
wederzijdse waardering en vriendschap.”

Francine: “Pastoor Patrick speelde zelfs Sinterklaas, maar ook 
onze huidige pastoor, Etienne Miji, verleent zijn volledige 
medewerking. De kinderen van de catechese knutselden of 

traden op. We geven informatie over zorgwinkel, thuiszorg... en 
we organiseerden de ziekenzalving.”

Els: “Tweejaarlijks is er een samenkomst in de parochiezaal met 
gratis koffie en verse wafels à volonté. Weet je dat we sommige 
dorpsgenoten al 17 of 18 jaar bezoeken?”

Francine: “De pandemie gooide even roet in het eten, maar 
ondertussen gaat onze vrijwilligersgroep enthousiast verder. 
Om onze kas te spijzen, organiseren wij een wafelbak op zater-
dag 16 september van 10 tot 17 uur. Iedereen is welkom in de 
parochiezaal om tegen een democratische prijs wafels te eten 
of af te halen.”

Els: “Ben je langdurig ziek, moeilijk te been, had je er vroeger 
geen nood aan, maar wil je ondertussen toch graag af en toe 
een echte Oosteeklose babbel?

Bel ons gerust en dan komt Brigitte, Christine, Daisy, Els, 
Francine, Greta, Machteld, Monique of Ria wel eens binnen! 
Dank aan alle vroegere en huidige helpers, maar ook nieuwe 
medewerkers zijn altijd welkom!” Wil je ook meewerken? Neem 
contact op met Els Van Campenhout tel. 0475 34 17 29.

Die van Rotterdam staat dan weer op 
het programma voor volgend jaar. Ik wil 
absoluut proberen om daar in minder 
dan 3 uur tijd de finish te bereiken. 
Verder in 2024 staat er nog een kampi-
oenschap halve triatlon in Slovakije op 
de planning en zal ik mij waarschijnlijk 
ook wagen aan een Ironman in Italië.”

Zijn grootste droom? “Ooit kunnen 
deelnemen in Hawaï! Al ga ik er op dit 
moment van uit dat het bij een droom 
zal blijven, simpelweg omdat ik nog niet 
goed genoeg kan zwemmen tegenover 
al die professionals. 
Er zouden al enorm veel zwemlessen 
aan te pas moeten komen om in die 

Ironman ook maar een beetje in de buurt 
te komen van de capaciteiten van de 
andere deelnemers, dus acht ik de kans 
op een deelname zeer klein. Maar je 
weet natuurlijk nooit. Het is en blijft dé 
ultieme droom.”

Jari De Witte

Vervolg van blz. 7
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Koantjes uit de smoutpot
Het leenstelsel
Vrienden waren in ‘Het Leen’ in Eeklo 
gaan wandelen en vroegen zich nadien 
af: “Een ‘leen’ wat was dat eigenlijk?”

Tijdens het Ancien regime (vóór 1795) 
was een leen een bepaald goed, eigen-
dom van een heer, dat in bruikleen aan 
een leenman gegeven werd die er het 
vruchtgebruik van kreeg. Op die manier 
werd de leenman aan de leenheer 
gebonden en verplichtte de leenman 
er zich toe om, indien nodig, bepaalde 
dienstbaarheden of militaire bijstand aan 
de leenheer te verlenen. Dit was de kern 
van het leenstelsel. 
Een leen was meestal een partij grond 
maar kon evengoed een ambt (vb. het 
ambt van omroeper, koster, …), een 
inning (vb. een tolheffing) of een dienst 
(vb. een veerdienst) zijn. Eigenlijk kon 
zowat alles waaraan inkomsten verbon-
den waren in leen gegeven worden.

Lenen werden beheerd door een leenhof. 
Dit was een soort rechtbank met de 
baljuw, als voorzitter, de schepenen en 
alle leenmannen - die een leen binnen 
de heerlijkheid hielden - als leden en het 
was een mannenzaak. 
Een leen was bijna altijd erfelijk en 
verhandelbaar maar bleef wel eigendom 

van de leenman. 
Indien vrouwen of minderjarige (jonger 
dan 25 jaar), zwakzinnige of doofstomme 
kinderen een leen verwierven, moesten 
zij een bedienlijk man (een mannelijke 
beheerder) aanstellen. Dit kon zowel de 
man van de vrouw zijn (die werd kerke-
lijk voogd genoemd), of de oudste zoon 
indien hij meerderjarig was of de voogd 
van de minderjarige kinderen of iemand 
anders die door de vierschaar bekwaam 
geacht en aangesteld werd. Meestal was 
dit dan de griffier, want die kon lezen, 
schrijven en rekenen. 
Ook leenmannen, die niet op het 
grondgebied van het leenhof woonden, 
moesten een plaatselijk bedienlijk man 
aanstellen. Deze maakte dan deel uit van 
het leenhof.

Bij verwandelen (van eigenaar veran-
deren) door erfenis of verkoop moest 
binnen de 40 dagen een relief (leen-
verhef, het officieel in bezit nemen van 
het leen) plaatsvinden waarbij een vast 
bedrag van 10 pond, als vergoeding aan 
de leenheer, moest betaald worden en 
20 schelling kamerlinggeld, als admi-
nistratie kost. In de loop der eeuwen 
werden deze bedragen nooit geïn-
dexeerd. 

In overeenstemming met het leenstelsel 
moest bij dit verhef de leenman ook 
de eed van feautijtschap (trouw aan de 
leenheer) zweren en werd een denom-
brement opgemaakt. 
In het denombrement werd de toestand 
van het leen beschreven waarin het zich 
op de dag van de leenwissel bevond, 
met de oppervlakte, de aangrenzende 
percelen en een opsomming van alle 
rechten, inkomsten en plichten; of de 
taakomschrijving met de inkomsten en 
lasten bij ambten of diensten.

Niet sterfelijke instellingen (kerken, 
kloosters, armentafels, …) moesten zowel 
een bedienlijk man als een sterfelijk man 
(een man die kon sterven) aanstellen. Bij 
het overlijden van deze laatste diende 
het leenverhef te gebeuren, moest een 
denombrement opgemaakt worden en 
een volgend sterfelijk man aangesteld 
worden. De Franse Revolutie maakte een 
eind aan het leenstelsel.

Guido Van der Eecken

Wil je wat meer uitleg over 
een heem- of volkskundig 
onderwerp? Stuur jouw vraag naar: 
ordevandesmoutpot@oosteeklo.be.

Es ’t eetn aw greed
Opgevulde auberginerolletjes 

Foto: Myriam Standaert

Benodigdheden: 
•	 Een scheutje olijfolie of een klontje 

boter
•	 2 uien
•	 2 teentjes look
•	 1 klein doosje tomatenpuree
•	 1 doos gezeefde tomaten
•	 Laurierblaadjes
•	 Tijm
•	 Peterseliestengels (samengebonden)

•	 Peper en zout
•	 2 grote aubergines
•	 1 soeplepel gehakte peterselie
•	 4 eetlepels pesto (recept Jeroen Meus) 

of potje, ½ doosje ricotta (half doosje)
•	 60 g geraspte mozzarella
•	 40 g fijn geraspte parmezaan
•	 1 ei
•	 2 soeplepels pesto
•	 Een beetje geraspte kaas

Bereiding:  
Hak de uien grof, pel de look. Stoof ze 
aan in de olijfolie. Roer er de tomatenpu-
ree onder en laat die even meestoven. 
Voeg er de gezeefde tomaten, de 
kruidentuil en een scheutje water aan 
toe. Laat 15 minuten stoven. Mix de 
saus fijn. Kruid ze met peper en zout. 
Verwijder de steeltjes van de auber-
gine. Snijd de aubergines in de lengte in 
schijven van +/-0,5 cm. Bestrooi ze met 
zout en laat ze 15 minuten liggen. Droog 

ze af en leg ze op een ovenschaal die 
ingestreken is met olijfolie. Laat ze 10 
minuten roosteren in de oven of bak ze 
in de pan, maar dan heb je meer olijfolie 
nodig. Meng de peterselie, de pesto, 
de ricotta, de mozzarella, de parme-
zaan en het ei. Bedek de bodem van 
de schotel met tomatensaus. Besmeer 
de aubergines met de kaasmengeling. 
Dat mag ongeveer een halve cm dik 
zijn. Rol de aubergines op. Begin te 
rollen aan de kant van de steel. Schik 
ze op de tomatensaus. Giet er nog een 
beetje tomatensaus over. Leg er nog 
een streepje pesto op en bestrooi met 
geraspte kaas. Dek de schotel af met 
aluminiumfolie en bak hem 30 minuten 
op 180°C. Er kan brood of pasta bij.

Myriam Standaert

Stuur je vragen of suggesties naar 
myriam@oosteeklo.be.
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Wist je dat
Niels De Pauw uit de Stroomstraat werd in juli Belgisch kampi-
oen krulbollen.

In de Abdijstraat, Bijsterveld, Bosstraat, Gooiken, Heide, 
Kerrestraat, Muikemstraat, Rijkestraat, Vlasgaardstraat en 
Westakkerstraat is de maximum toegelaten snelheid terugge-
bracht naar 50 km per uur.

Ook in ons dorp wonen straffe madammen. Danuta De Decker, 
Isabeau Van de Velde en Kim De Craemer stapten de volle-
dige afstand van de Dodentocht van 100 km rond Bornem. De 
Oosteeklose mannen die van start gingen, haalden in een door 
de regen loodzware editie, de eindstreep niet.

Foto: Erkan Yalcin

Op zaterdag 19 augustus werd een reünie georganiseerd voor 
alle deelnemers, medewerkers, sponsors en volgers van de 
Omloop van de Slagvelden die vier jaar geleden werd gereden. 
Het hoogtepunt van de dag was de onthulling van een infozuil 
in de Westakkerstraat. Die staat in de omgeving van een bunker 
uit de Eerste Wereldoorlog. Ze is een aandenken aan de herden-
kings- en belevingsrit ‘Omloop van de Slagvelden’. Op deze zuil 
zijn de namen en de nationaliteit van de deelnemers vermeld 
die het aandurfden om deze 2 152 kilometer lange tocht in 
acht ritten af te fietsen. Via een QRcode wordt de link naar het 
verleden gelegd. 

Zaterdag 2 september en zondag 3 september zijn er brouwe-
rijfeesten bij Huisbrouwerij Den Tseut. Op zaterdag vanaf 14.00 
u. kan je de brouwerij bezoeken. Je kan de bieren proeven met 
een sneukelplankje. Zondag vanaf 12.00 u. is er, voor wie vooraf 
inschreef, een culinaire barbecue in de parochiezaal met nadien 
een optreden van Frank Boelens en Jan Blomme.

Op zaterdag 2 en zondag 3 september organiseert voetbalclub 
G-FC De Grasduikers haar tweede Lotus Biscoff toernooi op het 
Jeugd- en sportdomein Ter Walle. Op zaterdag vanaf 9.00 u. kan 
je de kids en de teens aan het werk zien. Om 13.00 u. is er een 
demowedstrijd wandelvoetbal voor 55-plussers met gemengde 
ploegen. Ben je 50-plus vrouw of 55-plus man kom zeker eens 
kijken, want ze zoeken nog kandidaten om de komende weken 
een ploeg te vormen. Om 14.00 u. starten de wedstrijden voor 
Adults niveau 4 met onder andere Jari De Witte. Zondag vanaf 
9.00 u. zijn er wedstrijden voor Adults niveau 3. Je kan er het 
hele weekend terecht voor allerlei snacks op het gezellige 
terras. Er is een springkastelendorp en een reuzenvoetbaldarts. 
De toegang is gratis.

Zondag 10 september is het Open Monumentendag. Het thema 
dit jaar ‘met hart en ziel’. Je kan tussen 10.00 u. en 18.00 u. het 
abdijgebouw gratis bezoeken onder leiding van een gids. Je 
kan vrij wandelen langs de varkensommegang en de pandgang 

rond het abdijgebouw. Vanaf 14 uur worden door de Orde van 
de Smoutpot pannenkoeken gebakken op de Leuvense stoof. 
Doorlopend kan men op het terras genieten van een verfrissing.

Op zondag 17 september kan je met gids Maarten Lippens 
mee voor de belevingswandeling ‘Ontdek Oosteeklo met 
nonnetjes, varkens en markante dorpsfiguren’. Hij neemt jullie 
mee door de geschiedenis van het dorp. Hij brengt jullie op 
een aantal bijzondere plekken, laat jullie kennismaken met 
markante dorpsfiguren, situeert het varken en de kloosterzus-
ters in het dorp en hij haalt regelmatig wat dialectwoorden 
uit zijn ‘redekuul’. Onderweg pauzeren jullie in de bar van de 
Orde van de Smoutpot en serveren we jullie lokale lekkernijen. 
Start om 14.00 u. op het dorpsplein in de Koning Albertstraat. 
De afstand bedraagt maximum 4 km. De belevingswandeling 
is rolstoeltoegankelijk en duurt 3 uur. Je betaalt 12 euro per 
persoon (gids+lokale lekkernijen). Het drankje is niet in de prijs 
inbegrepen. Voor inschrijven en betalen via www.gandante.be/
individueel of tel. 09 375 31 61.

Foto: Marc De Smet

In 2015 begon een groep vrouwen in Assenede met het bordu-
ren van een wandtapijt, wol op linnen, dat het 750 jaar oude 
liefdesverhaal ‘Floris ende Blancefloer’ van de 13de eeuwse 
dichter Diederic van Assenede uitbeeldt. Ondertussen is na 
60 000 uren borduren door meer dan 100 borduursters circa 
85 meter van het wandtapijt gerealiseerd. Oosteeklonaren 
Annemie De Scheemaecker en Lut van Laere borduurden samen 
al circa 3 500 uren. Kunstenaar Ivan Bernaerdt werkt nu ook 
mee door tekeningen te maken voor het bijna 100 meter lange 
wandtapijt. Dat wordt volgend jaar, tijdens de viering van ‘1300 
jaar Assenede’, tentoongesteld in de kerk van Assenede.

Vanaf nu kan je als vereniging of burger vier extra gemeen-
telijke zalen reserveren. In ons dorp gaat het over Lokaal 
Dienstencentrum De Aster. De andere zalen zijn Buurthuis 
Lodewijk (Landsdijk), LDC De Piramide (Assenede) en 
Polyvalente Zaal bezoekerscentrum (Boekhoute). Je vindt alle 
praktische info op www.assenede.be.

De voorbije weken kreeg de Varkensommegang in de 
Kloosterakker te maken met vandalisme, een bord verdween en 
een ander werd zwaar beschadigd. Ben je getuige van vanda-
lisme laat het zo snel mogelijk weten aan de politie, dan kunnen 
zij het nodige doen.

Het voetbalseizoen is opnieuw gestart. Je vindt een overzicht 
van alle wedstrijden van G-FC Grasduikers, VK Tzawezijn en de 
fusieclub SVB Matroosje die op het Jeugd- en sportdomein Ter 
Walle plaats vinden in de agenda op www.oosteeklo.be.
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Oosteeklo leeft
Kijk op www.oosteeklo.be voor de actuele informatie.

Jumping
Zaterdag 2 september vanaf 9.00 u. bij 
Hugo Boelens in de Abdijstraat.

Koninklijke 
Handboogmaatschappij De 
Eendracht
Schieting naar de staande wip op 
maandag 5 en donderdag 21 september 
om 14.30 u. en op zondag 2 en maandag 
17 oktober om 13.30 u.

Kunst
Werken van Johan Boutelegier en Alex 
Michels van zondag 10 september tot en 
met zondag 16 oktober.

Permanent in het beeldenbos: sculptu-
ren van Mark Cloet, mieja d'hondt, Yvan 
Theys en Paul Van Gysegem.

Elke zaterdag en zondag van 14.00 
u. tot 18.00 u. in Galerie William 
Wauters, Antwerpse Heirweg 5; info: 
www.galeriewilliamwauters.be.

Lokaal Dienstencentrum 
De Aster
Dorpsrestaurant: elke weekdag vanaf 
11.30 u. tot 13.00 u. Inschrijven (UitPas 
met kansentarief: € 6,50, andere: 
€ 7,50) op de dag zelf, vóór 9.00 u. via 
tel. 09 341 72 73. Je vindt het menu op 
www.assenede.be.

Dessertbuffet + twee koffies: donderdag 
21 september; inschrijven (€13,00) vóór 18 
september.

Breugelmaaltijd: donderdag 23 
november.

Bingo: vrijdag 29 september, 27 oktober, 
24 november om 13.30 u.; iedereen 
welkom

OKRA
Gezellig samenzijn van 13.30 u. tot 16.30 u. 
in de parochiezaal
•	 Dinsdag 19 september; activiteit ‘Wie 

van de drie?’
•	 Dinsdag 17 oktober; oliebollen
•	 Dinsdag 21 november; herdenking 

overleden leden, vertelling door Carine 
Van der Sypt

•	 Dinsdag 19 december; maaltijd, optre-
den GreG, tombola van 12.00 u. tot 
16.30 u.

Petanquen: in september en oktober 
elke donderdag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
en elke vrijdag vanaf 18.30 u. achter LDC 
De Aster.

Fietsen: woensdag 13 en 27 september 
en 11 oktober; start om 13.30 u. op het 
dorpsplein.

Daguitstap: maandag 23 oktober; meer 
info bij de magazines..

Rode Kruis bloedinzameling 
Jeugd- en Sportdomein Ter 
Walle
Reserveren is verplicht via 
www.donorportaal.rodekruis.be of 
tel. 0800 777 00.

Scoutsgroep Houtekiet
Viering 40-jarig bestaan op Jeugd- en 
Sportdomein Ter Walle
•	 Vrijdag 15 september: zomerbar vanaf 

15.00 u.; barbecue vanaf 18.00 u.: 
€ 17,00 (volwassenen), € 12,00 (-12)

•	 Zaterdag 16 september: zomer-
bar en kubbtoernooi (€ 5,00 per 
team van max. 6 personen) vanaf 
14.00 u.; kamperen in tenten voor 12 
tot 18-jarigen vanaf 20.00 u. op de 
Begijnenakker; € 5,00 (ontbijt)

•	 Zondag 17 september: startdag: 
inschrijven (€9,00) vanaf 9.30 u. over-
gang + zomerbar om 15.00 u.

Vrije Vrouwenbond
Gezellig samenzijn met koffietafel op 4 
september, 2 oktober, 6 november van 
13.30 u. tot 16.30 u. in de parochiezaal 
inschrijven, maar ook tijdig afmelden bij 
Annette Meulewaeter tel. 09 373 77 77.

Colofon
Verantwoordelijke uitgever: 
Maarten Lippens Stroomstraat 1, 
9968 Oosteeklo Tel. 09 373 67 94 – 
redactie@oosteeklo.be

Werkten hieraan mee: 
Guido Van der Eecken, Jari De 
Witte, Lisa De Clercq, Maarten 
Lippens, Myriam Standaert, 
Sofie Van Ryckeghem

Het is verboden om zonder toestem-
ming teksten, foto’s of ontwerpen 
over te nemen of te kopiëren. Deze 
blijven eigendom van de uitgever.

26ste jaargang – nr. 4 – herfst 2023 
– oplage 1400 ex. - Het volgende 
nummer verschijnt op 1 december 2023. 
Advertentieruimte reserveren vóór 5 
november. Teksten en advertenties 
aanleveren vóór 12 november.

Stort jouw gift op BE04 7512 1207 0231.

Lief en leed
Briljant

Paul Hebberecht 
en Georgette 
Van Speybroeck 
uit de 
Vlasgaardstraat 
zijn 65 jaar 
getrouwd. 
Foto: familie 
Hebberecht

Worden gemist

Joris Wauters 
°12/11/1939 - 
+13/07/2023 
echtgenoot van 
Liliane Van Vooren 
Foto: familie Wauters

Willy Francois 
°7/08/1938 - 
+10/08/2023 
echtgenoot van 
Nelly Van den 
Berghe 
Foto: familie François

Daniël Van 
Wynsberge 
°17/01/1937 
+18/08/2023 
echtgenoot van 
Christiane Van Laere 
Foto: familie Van 
Wynsberge


